Afrikagetuigenissen

De jaarlijkse algemene vergadering
van Afrikagetuigenissen

Als gevolg van een samenloop van omstandigheden heeft de jaarlijkse
algemene vergadering van Afrikagetuigenissen dit jaar slechts op 8 oktober
plaats kunnen vinden.

oals steeds werd de ver-
gadering geopend met
een rouwhulde aan de
overleden leden, waa-
ronder moeten worden
vermeld eremagistraat Willy Mer-
tens, kunstenaar, Marcel Schuer
en mevrouw Molly Fonteyn. Deze
was een van onze zeldzame le-
den waarvan wij formeel weten
dat zij in Congo geboren was (en
wel in 1927, in Matadi, waar haar
vader aan het havenbedrijf actief
is geweest).
De vergadering nam kennis van
het gebruikelijke jaarverslag.
Hoewel onze vereniging met glans
haar wezenlijke opdracht vervuld
heeft, met name het realiseren ver-
werken, analyseren en deponeren
van 300 interviews, hebben wij
nog heel wat werk voor de boeg :
ondermeer diverse publicaties
staan nog op stapel. Ook leveren
wij een actieve medewerking aan
de koepelorganisatie van Afrikave-
renigingen (KBUOL/UROME). In
samenwerking met deze laatste en
met de zusteroganisatie Mémoires
du Congo zijn voorbereidingen
aan de gang tot het realiseren van
een belangrijke film over ons aller
Congolese verleden. Ook werken
wij actief mee met ‘Belgi¢-Congo
verbroederd’, de organisatie die
de herinnering aan de tragische
gebeurtenissen van 1964 in stand
helpt te houden.
De rekeningen over het vorige
jaar en de begroting voor dit jaar
werden zonder opmerkingen
goedgekeurd. De vergadering ver-

De capel van Gentinnes en het Memoriaal Kongolo

Er zijn ook
jongeren aanwier
hart die rode aarde
blijft kleven.

leende kwijting aan het bestuur [

en aan de rekeningencommissaris
Paul Lelievre-Damit.

(Al deze verslagen worden
graag toegestuurd aan alle be-
langstellende leden.)

Met veel genoegen mochten wij
bij deze gelegenheid een nieuw
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lid van de raad van bestuur ver-
welkomen. Wij zeggen hartelijk
dank aan Jos Ver Boven, die graag
bereid werd gevonden om onze
bestuursraad te komen verster-
ken. Zijn naam laat natuurlijk al
vermoeden dat hij niet vreemd is
aan de bekende auteur Daisy Ver
Boven, die inderdaad zijn eigen
moeder is. Het verheugt ons na-
tuurlijk dat er ook jongeren zijn
van wie gezegd kan worden dat,
naar het woord van Daisy zelf
‘de rode aarde aan hun hart blijft
Kkleven’.

Tijdens deze vergadering kwam
ook pater Ward Costermans, domi-
nicaan, zelf ook oud-missionaris,
aan het woord. Hij is het die aan
de oorsprong ligt van de publi-
catie van het belangrijke boek

“Vergeten martelaars ?” van Dries
Vanysacker, professor aan de KU
Leuven. De titel van het boek, dat
net op zijn tijd komt - ruim vijftig
jaar na de tragische gebeurtenis-
sen - liegt er niet om. Het was
meer dan tijd om de geschiede-
nis te schrijven van die onnoeme-
lijke feiten, vooral in Noord-Oost
Congo, waarbij 156 katholieke
religieuzen, 29 protestantse reli-
gieuzen, een onbekend aantal
leken en duizenden Congolezen
op weerzinwekkende wijze van het
leven werden beroofd. Wij kunnen
ons niet neerleggen bij de onver-
schilligheid van teveel landgenoten
ten overstaan van deze inderdaad
‘vergeten martelaars’ en blijven ons
inzetten opdat deze onschuldige
slachtoffers, die men ooit ‘de bes-
ten onzer broeders’ noemde, nooit
zullen worden vergeten.

Tot besluit van de vergadering aan-
hoorde de vergadering een cause-
rie door de voorzitter, waarin deze
zijn herinneringen ten beste gaf
over de realisatie van de film ‘A
Nun'’s Story’, een belevenis waar-
van Stanleystad in januari-februari
1958 het toneel is geweest.




